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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8,  06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. HJ. Brouwer, Leeuwerikstraat 27, tel. 492307  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr. E. Oudshoorn, Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. M. Jurjens, tel. 0621673478, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL65RABO0373748809 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 3 juli- 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Sanne Knol, tel 06-12556189 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scribaat@gereformeerdekerk.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com
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Na Pinksteren 

– op zoek naar Gods rijk – 
  

‘Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ 
Genesis 11: 7  
De HEER zei tegen Abram: […] ‘ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Genesis 12: 1  
Door zijn geloof ging Abraham [...] op weg [...] omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God 
zelf ontworpen en gebouwd. Hebreeën 11: 8, 10  
  

In deze tijd na Pinksteren een hoofdlijn uit de Bijbel om eens naast ons leven, geloven en kerk-zijn te 
leggen: leven uit vertrouwen of proberen zelf alles onder controle te krijgen en te houden.   
In de samenleving, en ook in de kerk lijken pogingen om grip te krijgen op de dingen steeds meer te 
mislukken. Er ontstaat steeds meer spraakverwarring, zo lijkt het. Mensen lijken steeds minder te willen of 
te kunnen luisteren naar elkaar. En dat is iets wat te denken geeft in deze tijd na Pinksteren – het feest van 
het elkaar verstaan.  
  

Controle?  
We kennen allemaal ongetwijfeld het verhaal van de Babylonische spraakverwarring (Genesis 11). Het is 
een Joodse kijk op Babel natuurlijk, opgeschreven in de tijd dat zij weggevoerd waren en daar tussen al die 
torens van Babel moesten wonen. Gecontroleerd en geregeerd door die enorme overmacht. Niet alleen de 
torens van Babel, de Zigurats, de tempeltorens (archeologen hebben er zo’n 25 van teruggevonden), waren 
net wolkenkrabbers, ook de administratieve macht was imposant – al die kleitabletten die later gevonden 
zijn, geven daar een inkijkje in. Wat een enorme macht had Babel! Het leek wel een rijk voor de 
eeuwigheid. En dat was ook de bedoeling van de Babyloniërs.  
En toch ontstond juist daar spraakverwarring. Dat is van alle tijden! Elke keer als mensen menen ‘de hemel 
te kunnen bereiken’, volgt er grote verwarring. Het maakt eigenlijk niet uit of het politiek is, of 
religie/godsdienst, of techniek, of wat dan ook. Zodra mensen boven hun macht grijpen, gaat het mis, 
ontstaat er spraakverwarring, of erger: oorlog. En het is natuurlijk altijd de ander die de schuld heeft/krijgt.  
  

Abram  
Abram is waarschijnlijk een van de mensen die gevlucht zijn voor de spraakverwarring en voor de 
pretenties van Babel. Het verhaal (Genesis 12) vertelt dat hij door God geroepen werd – een innerlijke 
drang die hem wegdrijft van de spraakverwarring? Hij ging op zoek naar Gods rijk. Weg van de grote 
menselijke pretenties en projecties. Naar de stad met echte fundamenten door God zelf ontworpen en 
gebouwd, zo wordt er later, vanuit Jeruzalems perspectief, geconcludeerd. Weg uit het modderige land 
tussen Eufraat en Tigris, waar je met kleiblokken moet bouwen in de modder, naar het beloofde land, waar 
je met echte stenen kunt bouwen op een echt fundament.  
  

Na Pinksteren  
De vraag, ook vandaag, is: wat willen we? wat zoeken wij? Realisatie van onze eigen slimme plannen en 
inzichten? Controle krijgen en houden op ons leven, de kerk, enz.? Of durf je los te laten en te wachten op 
wat er gebeurt, op wat er van de andere kant kan komen? Verwachten we, zoals de Apostelen ooit met 
Pinksteren, nog iets als een belofte uit de hemel die alles in gang zet en ons meeneemt?  
  

ds. Johan Prosman (namens HGKD)  
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: Donderdag  27 juni, 19:00 uur 
 o.l.v. Ds. Johan Prosman 
 organist:  
 

 

AGENDA 
 

 28-06        Gezamenlijke maaltijd, Gereformeerde kerk, inloop 18:30 uur 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

01-06 
09-06 
15-06 
15-06 
17-06 
18-06 
19-06 

Dhr. H. de Wagt,  Nijverheidsweg 1 
Mevr. G.S. van der Linde-van Benthem, De Berken 2 
Mevr. G. Bakker-Bos, Merelstraat 3 
Dhr. E.G. Heidmeijer, Ds. van Halsemastraat 14 
Dhr. R. van ’t Ende, Gorthoek 7 
Dhr. T. Bos, Dorpsstraat 56 
Mevr. L. Voerman-Bouwknegt, Molenbergh 1 11 Ruinerwold 

80 jaar 
83 jaar 
83 jaar 
82 jaar 
82 jaar 
80 jaar 
95 jaar 

21-06 Dhr. E.J. Huisman, Weth. Vosstraat 17 86 jaar 
21-06 Dhr. R. Schoemaker, Kolderveense Bovenboer 60 80 jaar 
21-06 Mevr. L. Manden-Luning, Kolderveen 56 81 jaar 
25-06 
26-06 

Dhr. G.J. Smid, Oevertje 37 
Dhr. E. Matter, Joh. Nijmeijerlaan 6 

82 jaar 
80 jaar 

28-06 Mevr. G. Smid-de Boer,  Oevertje 37 81 jaar 
29-06 Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis, L. Homanstraat 1 Wilhelminaoord 86 jaar 
30-06 Mevr. F. Keizer-Timmer, Raadhuislaan 20 84 jaar 
01-07 Dhr. J. Alberts, Rembrandtstraat 53 82 jaar 
01-07 Mevr. H.A. van der Touw-de Kievit, Scheerweide 24 81 jaar 
02-07 Dhr. J. Jonas, Dorpsstraat 57 82 jaar 
05-07 Mevr. H. van Elp-Heukers, Rembrandtstraat 7 90 jaar 
06-07 Mevr. H. Hopman-Luten, Kolderveen 13  86 jaar 
08-07 Mevr. D. Spijkerman-van Steenwijk, Scheerweide 18 84 jaar  
08-07 Dhr. K. Mol, Rembrandtstraat 11 87 jaar 
   
01-06 Dhr. en mevr. Bouwknegt-Hopman, Merelstraat 10  40 Jaar getrouwd 
11-06 
02-07 

Dhr. en mevr. Kroes, Merelstraat 12  
Dhr. en mevr. Zantinge-de Vries, Weidelint 68 

25 Jaar getrouwd 
25 jaar getrouwd 
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GEMEENTEGROEIGROEP (GGG) 
 

We hebben donderdagmorgen 23 mei voor 
dit seizoen onze laatste bijeenkomst gehad. 
In september hopen we weer van start te 
gaan. We naderen langzamerhand het einde 
van ons boekje ‘Leef je geloof!’ en we maken 
plannen voor het volgende seizoen. Dat 
plannen maken was trouwens ook juist het 
thema wat aan de orde was. U weet 
misschien nog wel van vroeger, toen alle 
berichten in de kerk vergezeld werden met 
de uitdrukking DV, Deo Volente, ‘als de Heer 
het wil’ (en wij leven), of toch tenminste de 
uitdrukking ‘bij leven en welzijn’. Zo hopen 
we in elk geval na de zomer weer verder te 
kunnen met onze gezellige kring!   
Als u alvast wat informatie wilt, of ook wilt 
aansluiten, dan kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij Lourens Schipper (06-
51031603) of ds. Johan Prosman (06-
12711603).  
 

GESPREKSGROEP +/- 30 
 

Het was laatst een klein beetje alsof de 
hemel openging. We probeerden althans om 
iets van de hemel te ontdekken, ook/juist in 
ons dagelijks leven. Immers, als je liefde 
meemaakt en vertrouwen voelt, is dat dan 
niet de uitstraling van de hemelsfeer? Is de 
hemel echt wel zo ver weg? Of zijn we 
vergeten het hemelse te benoemen? Allerlei 
gedachten en Bijbelverhalen hebben we 
hierover met elkaar gedeeld. Het was een 
gezellige, leerzame en interessante avond! 20 
juni hebben we nog één keer voor de zomer. 
We komen dan bij elkaar op Griftestuk 19 en 
we gaan het over Pinksteren hebben. Wil je 
ook meedoen? Van harte welkom!  
Informatie? Bel of app Anje (06-12529230) of 
ds. Prosman (06-12711603).  
 

JONGERENGROEP 18+ 
 

Kom je ook (een keer) meedoen? De laatste 
keer hebben we vooral gewerkt aan onze 
invulling van de E-meeting van 26 mei. Dat 
was een kleurrijke happening!  
We zijn nog een bijeenkomst aan het plannen 
voor de zomer. In elk geval een afsluitende 
BBQ o.i.d… Misschien is dat een mooie 
gelegenheid om ook eens aan ons groepje te 
komen snuffelen?  
Voor info bel of app Thomas Kolsters (06-
43754371) of ds. Johan Prosman (06-
12711603).  
 

KERKCAFÉ DE ONTMOETING WORKSHOP 
 

Op twee maandagavonden heeft een groep 
van zo’n 10 deelnemers meegedaan aan de 
workshop kleien die gegeven werd door Geo 
Hultink.  
Na de aanmelding voor de workshop kregen 
we allemaal voorafgaand aan de workshop 
de opdracht om een schaal, een theedoek en 
een föhn mee te nemen. 
Op de eerste avond kregen we na een korte 
uitleg verder nog de opdracht om buiten 
dingen te verzamelen die voor jou te maken 
hadden met het thema ‘Troost’. Rondom het 
jeugdgebouw van de hervormde kerk in 
Nijeveen werd door een ieder druk gezocht 
naar bruikbare materialen. Eenmaal terug 
kregen we allemaal een stuk klei dat we plat 
moesten rollen en hier drukten we de 
gevonden materialen in (bijvoorbeeld takjes, 
blaadjes of schelpjes). Daarna legden we 
deze plak klei op een theedoek in onze schaal 
om zo de klei een vorm te geven. Werk 1 was 
klaar.  
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Voor een tweede kleiwerk kregen we de 
opdracht van Geo om van een kleinere 
hoeveelheid klei een duimpotje te maken en 
hiervan moest je tenminste 5 potjes maken. 
En tot slot moesten we allemaal nog een vrij 
werk maken. Dit kon van alles zijn; zo is er 
een kannetje gemaakt, maar ook een hand of 
een vaasje. 
Deze kleiwerken nam Geo weer allemaal mee 
naar huis en hij heeft ze een eerste keer 
gebakken. 
Op de tweede workshopavond, mochten we 
eerst onze eigen werken terugzoeken en 
daarna hebben we met spons- en 
verftechnieken de gebakken klei met 
gekleurd kleislib gedecoreerd. Nu is het zo 
dat het kleislib vrij snel droogt en de kleur 
van het kleislib niet de uiteindelijke kleur is 
na het afbakken; dus het was afwachten hoe 
het uiteindelijke resultaat zou zijn.  
Na het decoreren hebben we nog de 
expositie van Alie de Boer bekeken. 
Bijzondere kunstwerken met inspirerende 
teksten. Heel mooi om te mogen bekijken. 
 

Onze gedecoreerde kleiwerken zijn allemaal 
weer door Geo meegenomen en hij heeft ze 
nog voorzien van een glazuurlaag en daarna 
voor een laatste keer afgebakken. 
Tweede Pinksterdag waren alle kleiwerken 
helemaal klaar en mochten we ze weer 
ophalen.  
Ik vond het een erg leuke en zeer geslaagde 
workshop. Voor herhaling vatbaar.  
 
Ritza 
 

TENTDIENST 16 JUNI 
 

Feest in Nijeveen. Feest in de tent; ook op 
zondagochtend! Vanaf 10.00 uur ben je 
welkom voor een kopje koffie of thee in de 
tent. Om 10.30 uur begint de traditionele 
tentdienst, georganiseerd vanuit de kerken. 
 

Thema: Feest in de bijbel, alles op z’n kop! In 
de bijbel staan mooie verhalen over feesten. 
Bijvoorbeeld over de bruiloft te Kana waar 
Jezus water in wijn veranderde. Of het 
verhaal van de Koninklijke bruiloft waar 
iedereen welkom was. Tijdens de dienst 
staan we stil bij het verhaal van Zacheus. De 
mensen mochten de tollenaar niet, maar 
Jezus koos ervoor om bij hem te zijn. Jezus 
zette de boel dus behoorlijk op z’n kop en 
leert ons dat de dingen soms anders zijn dan 
we denken. Inspirerend!  
 

De kinderen hebben een eigen programma 
rondom het thema en starten in de 
gereformeerde kerk. Later in de dienst 
komen ze naar de tent. Ook de kinderoppas 
is in de gereformeerde kerk. 
 

Gospelkoor Joyful Sound zal 
de samenzang begeleiden 
en voor ons zingen. Het 
koor wil vanuit een 
gezamenlijke passie het 
geloof zingend beleven. Ze 
vertalen de kracht van hun 
geloof in gevoelige 
nummers met diepgang en 
een andere keer weer in 
krachtige (black) gospels 
waarbij de energie er vanaf 
spat. “We prijzen en aanbidden onze God en 
doen dit met veel plezier.” 
 

Een moment van samenkomst en bezinning 
in deze feestelijke week. Lechaim (op het 
leven!) en graag tot ziens in de tentdienst.  
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GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Vrijdagavond 28 juni a.s. is er weer een 
gezamenlijke maaltijd in de gereformeerde 
kerk.  
U wordt daarvoor, jong en oud, van harte 
uitgenodigd!  
Het thema is: zomer op je bord.  
  

De groenten die in het voorjaar zijn gezaaid, 
zijn nu in de zomer volgroeid. Heerlijk om 
verse groenten direct vanuit de moestuin, als 
je die hebt natuurlijk, te kunnen eten. Wat op 
het menu staat, is nog een verrassing. Maar 
zomers wordt het natuurlijk wel. We zeggen 
ook zo vaak, neem eens een vriend/vriendin 
of buurvrouw/buurman mee. Wat is er niet 
heerlijker om samen met elkaar te genieten 
van een maaltijd. Laat hen meebeleven wat 
jij/u zo waardevol vindt aan zo’n avond.   
We hopen weer op een grote opkomst!   
  

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u 
klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met 
het eten.  
De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor 
kinderen € 4,- per kind.  
Opgave kan t/m maandag 24 juni d.m.v. het 
formulier, dat in de kerken wordt verspreid, 
en te deponeren in de daarvoor bestemde 
doos. Of u kunt t/m maandag 24 juni, 
uiterlijk tot 17.00 uur bellen naar Hillie 
Hoekman. Tel. 0522 492095 / 0611956760  
Mailen kan ook: cornelishillie@ziggo.nl  
  

Nogmaals van harte welkom!  
Met vriendelijke groet,  
Namens de kookgroep  
Hillie Hoekman  
 

KOFFIE MET… 
 

De gespreksgroep komt in juni nog een keer 
bij elkaar en wel op 11 juni. Om 10 uur bij 
Leni van der Touw, Scheerweide 24. Welkom!  
 

Marjan van Hal 
 
 
 
 

DE KAARTEN OP TAFEL 
 

Een vuistregel bij het kaartspel is dat je je 
niet in de kaart laat kijken. Je moet de 
kaarten tegen de borst houden en een 
pokerface opzetten. Bluffen. Die regels 
bepalen het spel. Ik zeg dit maar even omdat 
kaarten in clubverband geen hobby is binnen 
onze kerken, Vroeger zeiden we dat de duivel 
bij het kaarten op de tafel danste, dus zat er 
een luchtje aan.  
Hier moest ik aan denken toen Marjan van 
Hal enkele maanden geleden een oproep 
deed in Drieluik om in contact te komen met 
mensen die in hun leven een verlies te 
verwerken hebben. Laten we er met elkaar 
over praten en steun zoeken bij elkaar, was 
zo ongeveer de bedoeling.  
Tsja, een zweverig gesprek over niet klagen 
maar dragen of, het andere uiterste, het 
achterste van je tong laten zien. De pijn die 
diep van binnen zit delen met anderen. Wil ik 
dat wel?  
Zeven vrouwen en drie mannen gaven 
gehoor aan die oproep en kwamen zes keer 
bij elkaar. Ieder met zijn of haar eigen 
verdriet. Onder de bekwame leiding van 
Marjan konden we met elkaar aanvoelen 
waar de pijn bij de ander (en bij ons zelf)  zit. 
Er zijn tranen gevloeid en we schaamden ons 
niet; er was verbondenheid en het meest van 
al: respect voor elkaar.   
We spraken over troost, over moeilijke 
feestdagen, over vasthouden en loslaten; 
kortom we waren elkaar tot steun. Ook 
hebben we onze emoties creatief kunnen 
weergeven. We hebben ons in de kaart laten 
kijken en dat heeft ons opgelucht en 
bemoedigd.  
JM  
 

GEZAMENLIJKE KERKEN OP DE BRADERIE 
 

De Gezamenlijke Kerken in Nijeveen e.o. 
staan ook dit jaar, tijdens de feestweek weer 
op de braderie, op dinsdag 18 juni a.s. U bent 
van harte welkom. Er is van alles te beleven:  
- De mogelijkheid om in de kerk voor iemand 

een kaarsje aan te steken. 

mailto:cornelishillie@ziggo.nl
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- Spelletjes en/of kleurplaat voor de 
kinderen.  

- Genieten van een kopje koffie of thee. Voor 
de kinderen is er limonade.  

- Tijd voor een goed gesprek(je)  
- Stip op de horizon.   

De voorzitters, predikant en gastdames/ 
gastheren praten u graag bij over de 
plannen om tot één Protestantse Kerk 
Nijeveen te komen.  

- KIK   
Kunst in kerk  

- Donatie voor de Voedselbank (te denken 
valt aan)  

• Tandpasta  
• Afwasmiddel  
• Koekjes  
• Koffiemelk  
• Kippensoep  
• Gift in collectebus  

- Een optreden van het kinderkoor “De 
Welnootjes” onder leiding van Rianne Zakir. 
Rond 15.45 uur / 16.00 uur. 

 

CHRISTELIJK MANNENKOOR  
 

Gratis vakantieconcert  
Het jaar 2024 is voor het Christelijk 
Mannenkoor Meppel een 100-jarig 
jubileumjaar. Dat wordt door het jaar heen 
gevierd met veel medewerkingen aan 
kerkdiensten in de wijde omgeving van 
Meppel. Op dinsdag 
11 juni wordt op de 
vaste repetitie avond 
van het koor een 
informeel concert 
gegeven als afsluiting 
vóórdat de repetities 
stoppen in verband 
met de vakantie.  
Het concert wordt 
gegeven in de 
Gereformeerde kerk 
van Nijeveen, de 
aanvang is om 20.00 
uur en het duurt tot 
ongeveer 21.00 uur. De toegang is gratis. Bij 
de uitgang is een collecte ter dekking van de 

gemaakte kosten. Na de vakantie beginnen 
de repetities op 6 augustus en zullen voor 
een groot deel in het teken staan van het 
Jubileumconcert dat wordt gehouden op 23 
november.   
Het koor staat onder leiding van Johan 
Rodenhuis en wordt op orgel en piano 
begeleid door Ruth Pos, beiden uit Nijeveen.  
Ruth Pos zal ook een eigen orgelimprovisatie 
verzorgen.  
Voor de heren die van zingen houden, is dit 
misschien een mooi moment om eens te 
komen luisteren en de sfeer te proeven hoe 
de repetities verlopen.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom en je 
hoeft geen zangtest af te leggen. Voor meer 
informatie: voorzitter Jantinus Spoelder, 
telefoon 06-33180660 of de secretaris Ab 
Aberson telefoon 06-38977498 of kijk op de 
website van het koor: 
www.christelijkmannenkoormeppel.nl. 
 

NIJEVEEN ZINGT IN DE ZOMER 
 

Christelijk Urker Visserskoor Crescendo komt 
13 juli naar Nijeveen 
 

Zaterdag 13 juli om 19.30 uur zingt het 
Christelijk Urker Visserskoor Crescendo in de 
Gereformeerde Kerk in Nijeveen. Het 
bekende mannenkoor, bestaande uit zo’n 
100 zangers, treedt op onder leiding van 

dirigent Louwe Kramer in traditionele 
Urker Outfit. Het belooft een sfeervolle, 
muzikale avond te worden waarbij volop 
aandacht is voor samenzang. Ruth Pos 
begeleidt het geheel op piano en orgel. 
Toegangskaarten zijn voor slecht € 6,- 
per kaart verkrijgbaar via 
www.nijeveenzingt.net. Iedereen is van 
harte welkom. 
 

Nijeveen Zingt is nieuw initiatief  
Het concert van het Christelijk Urker 
Visserskoor Crescendo is onderdeel van 
een nieuw initiatief dat door een aantal 
Nijeveners is opgepakt. In veel kerken in 
de regio worden in de zomer 

soortgelijke avonden georganiseerd. Voor 
velen een welkom uitje.  
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Dirigent Johan Rodenhuis en organiste Ruth 
Pos kwamen met het idee om dit ook in hun 
eigen woonplaats te organiseren. Zij maakten 
Laura Hoekman, Bert Winters en Jan van der 
Vegt enthousiast en zo ontstond een nieuwe 
werkgroep; Nijeveen Zingt. 
 

Samenzang met bekende Nederlandse koren 
Doel is om in de komende zomermaanden 
een tweetal zangavonden te organiseren met 
bekende, populaire en aansprekende koren. 
Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. 
Naast het optreden van het mannenkoor uit 
Urk staat ook het Christelijk Mannenkoor uit 
Staphorst op de kalender. Dit concert is aan 
het eind van de vakantie op zaterdagavond 
31 augustus. Mocht het initiatief een succes 
zijn dan zal er zeker een vervolg aan gegeven 
worden.  
Toegangskaarten via www.nijeveenzingt.net 
Nijeveen Zingt heeft een eigen website 
waarop actuele informatie is te lezen. Hier 
kunnen de toegangskaarten worden besteld 
en ook direct worden betaald. Er zijn zo’n 
350 kaarten beschikbaar, van tevoren 
bestellen is daarom aan te raden. Vol is vol. 
Wie Nijeveen Zingt wil volgen, kan dit ook 
doen via Facebook en Instagram. 
 

DIACONIE 
 

Er was nog een nagekomen gift via de 
paasattentie. 
De diaconie ontving via fam. K. € 5,00 van 
fam. H. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 

Namens de gezamenlijke diaconie 
 

NOTULEN GEZAMENLIJKE DIACONIE 
 

Notulen gezamenlijke diaconie 16 april 
2024  
Aanwezig: Marian Buitenhuis, Elly 
Timmerman, Jennet van Dijk, Feddrik 
Zantinge, Frens Westenbrink, Klaas Knol, Nico 
Hoekman, Mathilde Wever   
Afwezig: Ritza Kroeze, Robert Oort, Adrie 
Pouwels en Jochem Slijkhuis   
 

Opening  
Elly leest met ons uit ‘Vier het Leven’, over 
‘wat is Mindfulness ?’   
Volgens de bijbel is dat Jezus.   
In Mattheüs 11:28 zegt Jezus: ‘Kom naar 
mij’.   
Omdat Nico niet goed bij stem is, heet Jennet 
ons welkom.   
Vaststellen agenda  
Punt Financiën wordt toegevoegd. Verder is 
de agenda akkoord.  
Notulen vorige vergadering 15 januari 2024  
Voor 2024 zijn de data voor het Heilig 
Avondmaal doorgegeven en afgestemd.   
Voor 2025 wordt er gekeken hoe het uitkomt 
of Heilig Avondmaal met 1e Advent of met 2e 
Advent.  
Ingekomen stukken   
Geen  
Paasattenties   
Er zijn 158 Paasattenties rondgebracht door 
heel veel vrijwilligers.  
De een bracht het direct rond, de ander wat 
later. Beetje gedoe omdat de 1 al wel wat 
had en de ander nog niet…  
Verder positief ontvangen, je komt nog eens 
bij mensen van de andere kerk...   
Kosten per eigen kerk en ook de giften naar 
eigen Diaconie.  
De volgende keer gaat het naar de rekening 
van de Gezamenlijke Diaconie.  
Net als met de Oogstdienst, kun je als 
bezorger van de paasattentie een gift 
ontvangen van degene waar je een attentie 
brengt. Deze giften kun je afgeven aan de 
diakenen.   
De komende Oogstdienst, 10 november 
2024.   
Vraag: is dit iets om te laten organiseren door 
de leiding van de Kinderkerk ?  
Actie: dit wordt besproken op de 
Gezamenlijke Kerkenraad (Anje)   
Verjaardagsfonds  
HKN: De kaarten worden gekocht? Marian 
vraagt dit na bij Marijke Jurjens.  
Bij GK valt het Verjaardagsfonds onder de 
Diaconie, bij HKN en HGKD is het meer iets 
van de Kerkrentmeesters.   
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Vraag: is dit iets voor de Diaconieën of voor 
de Kerkrentmeesters ?    
Actie: dit wordt besproken op de 
Gezamenlijke Kerkenraad (Anje)  
Bij GK worden de kaarten door Iet Goos 
gemaakt. Zou zij ze eventueel straks voor alle 
leden van de 3 kerken willen/kunnen 
maken?   
Actie: Elly vraagt dit na bij Iet.  
Activiteiten 2024  
Er is een lijst met activiteiten, wat wij als 
diaconieën gezamenlijk doen.  
Wanneer jullie meer informatie hiervoor 
hebben, mail dit, zodat het aangevuld kan 
worden.  
Collecte bij Avondmaal?  
GKN: Diaconie, wordt gebruikt voor de 
kosten.  
HGKD: Diaconie bepaalt wat er met de 
opbrengst gebeurt.  
HKN: voor de Diaconie.   
40 dagen spaardoosje / zending Kerk in 
Actie  
Het is een activiteit van de zending van de 
GK:  
Doordat niet op elke zondag de kerk open 
was, is de communicatie rondom het uitdelen 
- en het inleveren - van de spaardoosjes niet 
goed verlopen.  
Op de 1e zondag van de 40 dagen tijd wordt 
het spaardoosje, na de dienst, als vel papier 
bij de uitgang uitgedeeld. Op 1e Paasdag mag 
het gevouwen en gevulde spaardoosje weer 
ingeleverd worden. De opbrengst van de 
doosjes is voor de doelen die Kerk In Actie 
hiervoor bedoeld heeft.   
Met deze vergadering is besloten dat wij als 3 
kerken samen ook de spaardoosjes uitdelen 
in de 3 kerken en ook in de Kinderkerk !  
Jennet heeft Jannette Klok gesproken.   
Jannette pakt dit t.z.t. op met de zendings-
commissies van HKN en HGKD.   
Daar waar ze dan ondersteuning van ons 
nodig hebben, trekken ze aan de bel.  
De spaardoosjes zijn gratis.  
 
 
 

Stip op de horizon   
Digitaal collecteren:  
Het gaat goed met de ‘Appostel’ app. Jacob 
heeft de 1e afrekening gemaakt.   
Op den duur gebeurt dit elke maand.  
Volgende stap in de Appostelapp is het 
mededelingenblaadje.  
Ook worden er collectemunten gebruikt.   
Vraag: Wat is de reden dat gemeenteleden 
nog steeds collectemunten kopen ?  
Actie: Frens vraagt dit na bij Gerard Huisman. 
Marjan bij Mark Loghies.   
En Jennet bij Harmjan Brouwer.  
Maatschappelijke ondersteuning:  
Kerspel: gezocht een of meerdere personen 
die kunnen helpen in de organisatie rondom 
de diensten / maandsluitingen.   
Jennet heeft Johan gevraagd en er zijn 
inmiddels voldoende vrijwilligers.   
Het bezoekersaantal is ook opgelopen. Graag 
dit doorgeven aan de bezoekmensen, zodat 
zij dit kunnen meenemen tijdens de 
gesprekken.  
Vervolg Samen Een:  
Fenneke Wiepkema schrijft het een en ander, 
over wat we allemaal hebben gedaan.  
De koffieochtenden gaan goed. Zo’n 3 
personen per keer aanwezig.   
Er zijn ook nog andere koffiemomenten, 
misschien over hebben of zo laten gaan.  
De spelletjesmiddagen zijn een groot Succes! 
Gemiddeld zijn hierdoor al 30 personen 
geraakt. Er is hier zeker behoefte aan.  
Volgend idee, wat nog uitgewerkt moet 
worden: High tea in de tuin bij de 
gereformeerde kerk, bij slecht weer in de 
kerk.  
Nijeveen geeft Warmte  
Geen reacties op de oproep van ‘Nijeveen 
geeft Warmte’.  
Wat doen we met het geld wat over is ?  
We schenken nog een keer € 500,00 aan 
SchuldHulpMaatje en ook € 500,00 aan de 
Arme Kant.     
Actie: Jennet vraagt aan Anja Winters of de 
Oekraïense bewoners in het Jeugdgebouw in 
Kolderveen ook problemen hebben met de 
energiekosten.   
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WVTTK  
Financiën   
n.a.v. een overleg heeft Klaas Knol het een en 
ander op papier gezet.   
Hier wordt in een volgend overleg met 
Jenneke Span verder over doorgesproken.  
Marian regelt dit verder.  
Volgende vergadering is dinsdag 16 juli.   
Sluiting   
We sluiten af met gezamenlijke “Onze 
Vader”.  
En wensen elkaar een wel thuis.  
  

IN MEMORIAM 
HILLIGJE KROES-AGTERSMIT 

 

Op 4 mei 2024 is overleden mevrouw Hilligje 
Kroes-Agtersmit te Vollenhove. Zij mocht 89 
jaar worden. Geboren in Ruinerwold, 1935. 
Vlak voor de oorlog.  
In de jaren 50 trouwde ze met Anne Kroes, 
de man van haar leven. Meer dan 60 jaar is 
hun gegeven om samen te zijn. Eerst in Berg-
huizen, toen naar de Klosse. Een ramp was de 
brand van de boerderij, die haar sporen na-
laat tot op de dag van vandaag. Ze verhuis-
den naar De Klosse 5. Haar man Anne 
overleed in april 2014.   
Als je op de Bovenboer langs het huis kwam 
waar HIlligje woonde, staken veel mensen 
altijd de hand op. Of even met de auto-
lampen lichten. Een groet, voor Hilligje die 
daar altijd achter het raam zat met zicht op 
de weg en zicht op het land. Ze vond het ook 
mooi, al die mensen die zo groetten. Ze was 
dankbaar, altijd dankbaar als je aankwam. En 
dat zei ze ook.  
Ondanks de moeite vond ze het leven toch de 
moeite waard om te leven tot op late 
leeftijd.  
Gelukkig waren daar de kinderen. Met name 
Gerrit en Trijntje. Elke keer, zei ze mij, hoe 
dankbaar ze naar hen was. Voor de liefde-
volle zorg die zij haar hebben gegeven.  
Gerrit kwam vier vijf keer daags langs, bij de 
koffie, het eten, voor het slapen gaan. Zo 
zorgde hij uitzonderlijk liefdevol voor zijn 

moeder. Trijntje, was de trouwe dochter uit 
Wanneperveen. Zoals ze zei ‘ik heb haar 20 
jaar in de rolstoel geduwd’. En wat een 
vreugde brachten de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.   
In de coronatijd had ze het daar moeilijk 
mee. Alleen maar voor het raam staan 
zwaaien. Dat was niet goed. Het was wel 
troostend. ‘We vergeten je niet Oma Bobbie.’ 
Want zo noemden ze haar naar één van de 
twee honden waarmee ze zo gek was. Voor 
de kleinkinderen was ze een echte oma. 
Waarvan je dromen kunt en die je elk klein-
kind gunt. De deur stond altijd open, je was 
altijd welkom. Je kon altijd mee eten, ge-
pland of niet. Het maakte niet uit.   
Gezellig bij oma in  bed en vooral ook in bad, 
waar je dan nooit meer uitkwam. De zoete 
inval. Zij bood daarin niet alleen een huis, 
maar vooral een thuis. En juist dat vanzelf-
sprekende, wat gewoon is, juist dat is wat 
bijzonder is. Een huis waar je welkom bent. 
Voor Hilligje was dat meer dan belangrijk. 
Daarin spreekt haar leven en haar geloof.  
Zij gaf als tekst voor de bijeenkomst waarin 
wij afscheid van haar namen de tekst mee ‘In 
het huis mijns Vaders zijn vele woningen’. 
Voor Hilligje lag de vanzelfsprekendheid 
daarin, dat ze zich toevertrouwde aan God 
als diegene bij wie je thuis mag komen. Een 
huis van liefde. Een huis, zoals ze dat zelf 
heeft willen zijn voor haar kinderen en 
kleinkinderen.  
Hilligje kende veel ziekte. Ze droeg het met 
een rustig gemoed. Maar ze klaagde nooit. In 
tegendeel. Altijd sprak ze haar dankbaarheid 
uit dat je er was, dat je om haar zag.  
Zonder de aandacht en zorg door de kinderen 
en kleinkinderen was het voor haar 
onmogelijk geweest om in haar huis te blijven 
wonen. Het huis wat haar lief was, met het 
uitzicht, met al die mensen die de hand 
opstaken, die even om het hoekje keken. 
Hilligje Kroes-Agtersmit, dat zij mag rusten in 
vrede.  
Ds. René Kok
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LEVEND VERLIES 

 
Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Je maakt 
een fijne wandeling in het bos en geniet met volle 
teugen van al het moois in de natuur. Op het 
moment dat je denkt aan terugkeer naar huis 
kom je tot de ontdekking dat je niet meer weet 
welke kant je op moet. Alle kruisingen lijken op 
elkaar en je denkt er goed aan te doen om hier 
rechtsaf te gaan, maar even later begin je te 
twijfelen. Was linksaf niet beter geweest? Het 
wordt al donker en je telefoon ligt nog in de auto. 
Van schrik moet je nodig naar het toilet en je 
voelt je heel ongelukkig. Je kunt wel om hulp 
roepen maar niemand hoort je. Wat nu? 
 

Herkenbaar toch, deze situatie? Hopelijk maakt je 
dat niet al te vaak mee, maar er zijn momenten in 
je leven dat zo’n paniekgevoel je overvalt en dan 
zie je door de bomen het bos niet meer. Je hebt 
geluk als je heel in de verte een lichtpuntje ziet 
waarachter iemand schuil gaat die een helpende 
hand naar je uitstrekt. Dan hoef je niet lang na te 
denken over die kans op overleving. In een flits 
weet je wat je te doen staat. Zoals je servies nog 
juist op kunt vangen voor het in scherven op de 
grond valt. Wat zit ons brein toch vernuftig in 
elkaar. 
 

Je doet je best om je naar dat licht toe te 
worstelen en grijpt die hand. Je laat je redden 
door die engel die op je pad komt en je bent 
dankbaar, 
 

Het is onvoorstelbaar dat iemand zo’n reddend 
lichtpuntje niet ziet. Geen weet heeft van een 
helpende hand, niet weet dat hij verdwaald is en 
zelfs niet kan begrijpen dat hij in een bos loopt. 
Het enige dat bestaat is de paniek en die is groots 
en gruwelijk. 
 

Maar ook degene die hulp verleent, loopt tegen 
een muur van machteloosheid aan. Je goede 
bedoelingen worden niet begrepen. De troost die 
je wilt bieden komt niet binnen. Je spreekt tegen 
dove oren en lege ogen. Je weet hoe liefdevol die 

ogen naar je keken toen alles nog mooi was en 
langzaam maar zeker kom je tot het ontstellende 
besef dat het verlies onherroepelijk is. De kille 
diagnose hiervan is dat je geconfronteerd wordt 
met dementie. 
 

Hoe nu verder? Wie kent niet het verlies van een 
dierbare? Loslaten zal je niet vreemd zijn. Het 
doet altijd pijn en naarmate de liefde groter was, 
is die pijn dieper, soms tot aan de peilloze 
afgrond van de wanhoop. Om niet bij het grof vuil 
gezet te worden, zit er niet veel anders op dan 
jezelf te herpakken. Daar is veel kracht voor nodig 
en veel denkwerk. Kan ik nog iets betekenen voor 
mijn lief die verdwaalt in haar geest en langzaam 
verdwijnt in de mist? 
 

Er zingt een melodie in mijn hoofd rond uit de 
oude Johan de Heer-liederen: “Als j’in nood 
gezeten geen uitkomst ziet; wil dan nooit 
vergeten God verlaat je niet”. Ik begin maar 
ergens aan een nieuwe taak: een streling; een 
geruststellend woord. Het lijkt te werken. 
Bovendien zie ik dat anderen in mijn omgeving 
mij zien staan en mijn accu opladen. Dat stemt 
tot dankbaarheid. 
 

Het werkelijke opladen vindt voor mij plaats via 
de zonnepanelen die op het dak van mijn geest 
zijn geplaatst. Nu de bewolking is weggetrokken 
komt de energie gratis vanuit het wondervolle 
universum. Huub Oosterhuis schreef het voor mij 
op: 
 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik 
opnieuw geboren en getogen. 
 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht; gaf mij 
een levend hart en nieuwe ogen. 
 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo 
neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 

Jm 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar:  
Fam. Huisman  
Mevr. A van de Linde-Zwiers  
Dhr. H. Boer  
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 2 juni  
Er is zondag 2 juni geen dienst in de Geref. 
Kerk.  
Zondag 9 juni  
Vandaag gaat Ds. Johan Prosman bij ons 
voor, aanvang 10.00 uur.   
Wij vieren vandaag het Heilig Avondmaal, wij 
hopen op een fijne en gezegende dienst.   
God wil in en door het Heilig Avondmaal bij 
ons aanwezig zijn, in Zijn gemeenschap van 
gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal aan 
ons wordt bediend, ontvangen wij brood en 
wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij gaan aan 
tafel bij de Heer.   
Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn 
lichaam en bloed.  
Zondag 16 juni  
Er is een Kerkdienst in de Tent op het 
evenemententerrein en voorganger is Ds. 
Johan Prosman, aanvang 10.00 uur. Wij 
verwachten dat er veel mensen de kerkdienst 
bij zullen wonen.   
Zondag 23 juni  
Vandaag gaat Ds. Klaas Dirk v.d Hout bij ons 
voor, aanvang 10.00 uur,  
De meesten in onze gemeente kennen Klaas 
Dirk v.d. Hout, hij is een aantal jaren bij ons 
predikant geweest. Het is altijd weer fijn om 
Ds. Klaas Dirk v.d. Hout bij ons te horen 
preken.   
Zondag 30 juni  
Er is zondag 30 juni geen dienst in de Geref. 
Kerk  

Zondag 7 juli Zomerdienst  
Vandaag gaat Ds. Johan Prosman bij ons 
voor, aanvang 10.00 uur.  
Het is de eerste Zomerdienst van deze 
periode. In totaal zijn er 8 zomerdiensten.   
  

Er is een land waar ’t altijd zomer is  
  

Er is een land waar ’t altijd zomer is  
een land met altijd durend groen.  
Dit is het land waar ’s heerlijk toeven is  
in ’t heerlijk zonnige seizoen.   
  

De bomen staan er altijd rijk in blad  
en bloemen tonen vol hun pracht.  
Daar midden in vindt men de gouden stad  
zo mooi door niemand ooit verwacht.  
  

De waterbronnen die er rijkelijk zijn  
met water dat het groen bevloeit.  
Maken het aanzicht tot een groot festijn  
en zorgen dat het weelderig groeit.  
  

Dit droomland mogen wij binnen gaan  
met ruimte en met heerlijkheid.  
Het wordt eens thuisland van een   
blij bestaan beloofd en door   
Gods hand bereid.  
  

Auteur: Justus A. van Tricht.  
  

Namens de diensten commissie,  
Jenny van Gijssel-Wever  
 

OVERLEDEN 
 

Op 4 mei is Mevr. Hilligje Kroes-Agtersmit, 
KBB 57, op 89 jarige leeftijd overleden. De 
afscheidsdienst heeft plaats gevonden op 11 
mei in de geref. Kerk te Nijeveen. De dienst 
werd geleid door Ds. R. Kok.  
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MEELEVEN 
 

Dhr. Bertus Spijkerman krijgt 23 mei een 
nieuwe hartklep.  
Dhr. Henk Boer wordt 27 mei aan zijn benen 
geopereerd.  
We denken ook aan hen die bezig zijn met 
chemokuren en behandelingen.  
Wij wensen allen Gods zegenende nabijheid 
toe en kracht om te herstellen.  
  

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven:  
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk.  
Mevr. W. Buddingh-Bouwknegt, Reestoord, 
kamer 307, Zuiderlaan134, 7944 EJ Meppel.  
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhof, 
Hoogeveenseweg 7943 KA Meppel. 
(voorheen Scheerweide)  
Dhr. J. Kroes, Reestoord, kamer 101, 
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. ( voorheen 
Weidelint)  
Dhr. R. Oort, Schiphorst, Havixhorst, 
appartement 15 A, Reggersweg 11, 7943 KC 
Meppel.  
 

Ik staar in de verte  
voorbij de horizon  
waar het heden  
weerkaatst in het verleden  
en waar de toekomst  
nog verborgen ligt  
  

Ik kijk omhoog  
waar ook dit jaar  
de regenboog  
zal staan als teken van  
Gods goedheid en trouw  
ook voor jou  
 

WIJKTEAMVERGADERING 22 APRIL 
 

Het onderwerp is Ondersteunende 
Mantelzorg en is voorbereid door Ritza, 
Johan en Mathilde.  
  

Ds. Johan Prosman opent de avond met een 
gebed.  

Vervolgens leest hij ons het verhaal van Ruth 
en Naomi. En Boaz, de ondersteunende 
mantelzorger.   
  

In groepjes gingen we langs de tafels waar de 
vragen over het onderwerp lagen.   
Wat herken je aan Mantelzorg in het verhaal 
van Ruth en Naomi?  
Uit liefde / met ontferming bewogen.  
Uit liefde voor haar schoonmoeder.  
Ondanks ‘tegenstribbelen’ toch zorg bieden.  
Wie is wiens Mantelzorger: Boaz / Naomi / 
Ruth …?  
Allemaal.   
Ruth voor Naomi. Boaz voor Ruth en Naomi.  
Ruth en Naomi voor Boaz.  
Wanneer ben je een Mantelzorger?   
Dat je een luisterend oor hebt als kerkleden 
(kleine steentjes).   
Als je iemand ondersteunt in zijn / haar 
dagelijkse bezigheden.  
Hulp, die verder gaat dan de zogenoemde 
‘gebruikelijke’ hulp.  
Alle hulp aan hulpbehoevenden door iemand 
uit diens directe omgeving.   
Wat motiveert mensen om Mantelzorger te 
worden / zijn ? Of niet ?  
Mantelzorger, zodat de persoon thuis kan 
blijven wonen.  
Ik zag dat iemand zich niet meer goed 
verzorgde.  
Je kunt ook Mantelzorger voor je kind zijn.   
Als kind kun je ook Mantelzorger zijn.  
Win - win.  
Een steentje bijdragen aan fysiek contact 
tussen kerk en mensen.  
Liefde.  
Ontferming  
Betrokkenheid  
Motivatie niet altijd aanwezig en soms een 
verplichting!     
Waarmee kan de kerk Mantelzorgers 
ondersteunen?  
Informeer elkaar als je over iemand iets 
hoort, zodat er een bezoek of belletje kan 
worden gedaan.  
Informeer Sita, als je iets hoort, zodat er een 
dominee/diaken/ouderling op bezoek kan 
gaan.  
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Als je als contactdame ziet dat het niet goed 
gaat, dan dit bespreekbaar maken en een 
oplossing zoeken.  
Erkenning van de Mantelzorger zelf!!  
Attenderen op mantelzorgdagen of als kerk 
zelf organiseren.   
Naoberschap – Mantelzorg… Wat is het 
verschil?  
Naoberschap: burenplicht, zo voelen we 
dat. Het zit in je om wat te doen voor een 
ander.  
Mantelzorg: Wanneer je ouders, partner, 
kinderen ziek zijn en je dan voor ze zorgt.  
Naoberschap is meer sociaal. / Mantelzorg is 
er rondom zorg.  
De vragen en antwoorden hebben we 
doorgenomen en met een drankje en een 
hapje is er nog over doorgesproken.  
Mathilde sluit de avond met een gedicht / 
gebed.   
Bedankt voor jullie aanwezigheid en 
meedenken. Het was een mooie en 
inspirerende avond.  
 

Wijk  
Ouderling/Diaken/ 
Contactpers.  

Admin.
  

Straten in de wijk per 
administratief 
wijknummer  

1  D:  N. Hoekman  
      06 15341315  
C/V:  A. Matter-Kroes  
C/V:  G de Boer-
Zuidersma  
C/V:  R. de Deugd  

1  Havelte en Giethoorn  

2  
Raadhuislaan, Alb. 
Keijzerlaan, Het 
Weeme, De Hulsen  

4  Het Nieveen  

28  
Meppel ten Zuiden 
van Meppelerdiep 
(gezinnen)  

2  
    

D:  J. van Dijk  
      06 47240342  
C/V:  S. Zuidema-
Zuidersma  
C/V:  K. Kooiker-
Klaassen   
V:  A. Drost-Binnema  
  

3  
Burg. Weimalaan, 
Hummelhof, en Joh. 
Nijmeijerlaan  

8  
Burg. van Veenlaan, 
Burg. Haitsmalaan en 
Oevertje  

20  
Bramenweg, 
Dwarssloot-Oost, 
Friesestraatweg   

22  

Nijeveense 
Bovenboer, Gorthoek, 
3e Nijeveense 
Kerkweg  

3  D:  J. van Dijk  5  De Kolk, Veneweg,   

      06 47240342  
C/V:  A. Oort-Jansen  
C/V:  H. Hoekman-
Kroes    
C/V:  J. Knol-van der 
Linde  

6  
Bovenboerseweg, 
Weth. Vosstraat    

7  
Nieuweweg, 
Kolderveen en 
Roekebosscheweg  

13  Rembrandtstraat   

4a  D:  R. Kroeze-Jonkers  
      06 47801858  
C:  H. Klaassen-
Heerspink  
V:  Z. Brouwer-Kiers  

9  
  

Ds. Van 
Halsemastraat  
  
  
  
  

4b  D.  R. Kroeze-Jonkers  
       06 47801858  
C/V: J. Kroes-Boer  
C:    J.R. Klaassen    
  

21  

Kolderveense 
Bovenboer en 
Klosseweg, Steenwijk 
en Tuk  

5  D:  E. Timmerman-
Huisman  
       06 23717869  
C:  H. Hoekman-Kroes  
C/V:  B. Wamsteeker-
Kooiker  
V:  H. Oedzes-Visscher  
V: A. Nagelkerke  
  
  
  

10  Polderstraat  

12  
Dr. v.d. Bergstraat, 
De Wilgen en De 
Berken  

14  
Binnenveen en 
Leeuwerikstraat  

15  
  
  

Gruttostraat, 
Lijsterstraat en 
Merelstraat  

6  D:  E. Timmerman-
Huisman  
       06 23717869  
C/V: H. Katers   
V.    Y. van der Linde- 
Visser  
C/V  J. van Gijssel- 
Wever   

16  Dorpsstraat  

17  De Veurdele,  

18  
19  

De Hilde, Het 
Oelebröd, De 
Baanderhoek, Het 
Heuivak, Weidelint, 
De Ryge  

7  D: R. Oort  
     06 13935451  
  
C/V: C. de Boer  
  
C/V: G. Kiers-Mondria  

23  
Julianastraat, 
Molenweg en 
Wilhelminastraat   

24  Griftestuk  

25  Scheerweide  

26  

Binnenweg, 
Energieweg, 
Nijverheidsweg, 
Tussenboersweg en 
Schuurmansweg  

    
n.v.t.  

Irenehuis, Reestoord 
en Schiphorst  

 

KERKELIJKE STAND 
 

Overleden 4 mei 2024: 
Hilligje Kroes-Agtersmit, Kolderveense 
Bovenboer 57, 89 jaar.
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar: 
28-04 Fam. Rhemrev 
05-05 Dhr. G. Doosje 
12-05 Fam. van der Linde (Kerspel) 
19-05 Dhr. G. Hertong 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 28 april ging ds. Jan Stap voor. De 
verkondiging was naar aanleiding van 
Johannes 15:1-8, over De Ware Wijnstok. De 
Wijnstok in deze gelijkenis is Jezus. En wij zijn 
de ranken. Jezus riep ons om als ranken in 
Hem te blijven. Anders kunnen we niet 
vruchtbaar zijn. Als wij in Hem blijven, blijft 
Hij in ons. Kortom: doen we wat Jezus zegt, 
leven we zoals Jezus het wil? En laten we de 
Vader, de Wijngaardenier ons snoeien zodat 
we nog vruchtbaarder zullen zijn?  
Zondag 5 mei ging ds. Jan Stap voor. 1 
Tessalonicenzen 5: 1-24 was de Schriftlezing, 
over waakzaam zijn, oplettend leven, alsof 
Jezus nú kan terugkomen. Vandaag, 
Bevrijdingsdag, is het alweer 79 jaar vrede in 
Nederland en West-Europa. Maar 
ondertussen is er alweer zoveel oorlog 
(geweest) op zoveel andere plaatsten in de 
wereld. Steeds weer, zowel in de wereld als 
helaas ook in de kerk, leven mensen alsof 
Jezus nooit terugkomt. We zouden niet 
moeten gaan voor eigen gelijk en anderen 
naar onze hand te zetten. Waakzaam leven, 
alsof Christus nú terugkomt, is leven met 
naastenliefde, uit dankbaarheid voor Jezus’ 
liefde voor ons. Om met Paulus te spreken: 
omgord met het harnas van geloof en liefde.  
Hemelvaartsdag 9 mei was de gezamenlijke 
dienst in de Hervormde Kerk in Nijeveen.   

Zondag 12 mei ging dhr. K. Frederiks uit 
Zwolle voor. We lazen Johannes 15-21 en 
1Petrus 3: 13-18. Jezus beloofde Zijn 
leerlingen niet als wezen alleen achter te 
laten. Het ging op deze zondag uiteraard over 
de verwachting van de komst van de Heilige 
Geest. De heilige Geest die Jezus beloofd 
heeft als onze goddelijke hulp, om de hoop 
op toekomst levend te houden.   
Zondag 19 mei, Pinksteren ging ds. Johan 
Prosman voor. We lazen het verhaal van de 
Babylonische spraakverwarring uit Genesis 
11: 1-9, en het tegendeel, het Pinksterverhaal 
uit Handelingen 2: 1-24. We dachten erover 
na hoe, als mensen voor macht en controle 
gaan, zoals de Babyloniërs, het zomaar tot 
spraakverwarring en conflict kan leiden. 
Terwijl als mensen zoals Abram en de 
apostelen later in Jeruzalem, het rijk niet van 
zichzelf, maar uit de hemel van God 
verwachten, er zomaar eensgezindheid en 
enthousiasme kan ontstaan. Omdat er dan 
ruimte gemaakt is voor de Geest uit de 
Hoge.  
Zo wordt Pinksteren concreet: het 
enthousiaste feest van groei, verstaan, 
vertrouwen en troost. Met Pinksteren vieren 
we dat God tastbaar in ons midden is.  
  

Komende zondagen  
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik.  
 

OMZIEN NAAR ELKAAR/PASTORAAT 
 

We leven mee met de zieken en wie het 
verder ook maar moeilijk heeft.  
We bidden voor jullie. En waar nodig, horen 
we graag wat voor andere hulp gewenst is.   
  

- Dhr. Gerrit Hertong is ernstig ziek.   
- Mevr. Haas is ziek thuis.  
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Wilt u het melden als u hulp of een bezoek 
wenst? En u wilt het ook vast wel even 
doorgeven als u in het kerkblad genoemd wilt 
worden.  
 

TEN SLOTTE 
 

Levend vanuit Pinksteren kijken we om ons 
heen, op zoek naar signalen van Gods rijk van 
geloof, hoop en liefde. Er is zoveel van 
Pinksteren te vinden in de wereld, ook al is er 
ook nog altijd veel wantrouwen, wanhoop en 
liefdeloosheid (of zelfs haat). Wij zijn op het 
zoekspoor gezet naar het goede en 
zegenrijke. Immers:  
De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
Zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maak een wat is verdeeld.  
(NLB 686: 1 en 2)  
  

In een zorgcentrum wonen:  
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst)  
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De 
Menning)  
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst)  
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord)  
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder)  
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 
Korenhuis)  
- Mevr. J. Lok-van der Linde (Het Anker)  
- Mevr. J. Reuvekamp-Bussink (Het Anker)  
  

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen:  
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel  

Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk  
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel  
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord  
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst  
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold  
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel  
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC 
Meppel  
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL 
Hoogeveen  
Het Anker, Reestlaan 2, 7944 BC Meppel  
  

Meldingen  
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag.  
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472  
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333  
ds. Johan Prosman: 06-12711603  
Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204  
Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
altijd rechtstreeks bellen met ds. Johan 
Prosman: 06-12711603  
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De bussen hebben in de periode   
4 februari tot en met 21 april €153,00 
opgebracht. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar: 
21-04 
05-05 
09-05 
19-05 

L.H. Bouwman-Fransen 
Fam. T. en A. Bos-Huisman 
Fam. K. Dijkhuis-Seijdell 
Dhr. J. Meer 
Mevr. A. de Boer 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

2 juni: ds. Marjan van Hal gaat voor. Het gaat 
over de balans tussen geven en ontvangen. In 
de bijbel staat dat het zaliger te geven is dan 
te ontvangen. Maar is dat ook zo? Geven is 
heel belangrijk maar ook veel makkelijker 
dan ontvangen. Over het algemeen… 
Ontvangen is ook van levensbelang. Kunnen 
we dat toelaten? We staan er bij stil aan de 
hand van het verhaal van Martha en Maria.  
9 juni: ds. René Kok gaat voor. Er is een 
gemeenteochtend na afloop.  
16 juni: er is een tentdienst vanwege de 
feestweek op het feestterrein. Zie elders in 
Drieluik voor meer info.   
23 juni: er is geen dienst in onze kerk.  
30 juni: mevr. Koster uit Barneveld gaat 
voor.  
7 juli: de zomerdiensten zijn begonnen! Er is 
een dienst in de geref. kerk.  
 

WEL EN WEE 
 

Mevr. Bouwman-Fransen uit het Kerspel is 
momenteel nog in Reestdal in Meppel om te 
revalideren. We wensen haar veel sterkte 
toe.   
De mensen die in de tehuizen verblijven: De 
fam. Tuut woont in het Anker in Meppel, 
mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen. Dhr. Brug woont in de 

Kaailanden in Meppel.  Mevr. Wiltinge woont 
in het Voetelinkhuis in Steenwijk. De fam. 
Twerda in Reestoord in Meppel. Mevr. 
Bomert en dhr. Somer zijn in de Zonnekamp 
in Steenwijk.  
 

DIACONIE 
 

Via mevr. K ontvingen wij een gift van € 20,00 
van mevr. S. 
Van J.K. ontvingen wij een gift voor de kerk 
van € 50.00. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Namens de diaconie 
 

VAKANTIE 
 

We houden vakantie van 14 juni tot 8 juli. Ds. 
Johan Prosman is aanwezig. 
 

Met een hartelijke groet,   
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok  
 

GEMEENTEOCHTEND 9 JUNI 
 

Op zondagmorgen 9 juni, na de dienst, willen 
we u graag informeren over de laatste 
ontwikkelingen binnen onze kerk en over het 
proces van het samengaan van de drie 
kerken. De volgende onderwerpen komen 
aan de orde:  
- Stand van zaken samengaan van de drie 

kerken;  
- Aanpassing plaatselijke regeling. Voorstel 

om pt 2.3.1. “In afwijking van het 
bepaalde in Ord. 3-4-6 worden 
predikanten verkozen door de 
Kerkenraad”, te wijzigen in “predikanten 
worden verkozen door de gemeente”.  

- Werktijden Marjan en René. Het voorstel 
is dat Marjan en René 10% minder gaan 
werken vooruitlopend op hun emeritaat.  

- Urnenmuur;  



20 DRIELUIK - Hervormd Nijeveen 

 

- Archief;  
- Onderhoud kerkgebouw;  
- Rondvraag.  
 

We zien u graag op 9 juni, waarbij ook leden 
van de andere twee kerken van harte 
welkom zijn.   
 
Namens de kerkenraad,  
Jan van der Woerdt 

 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Verkort verslag kerkenraadsvergadering HN 
16 april 2024  
De voorzitter, Jan van der Woerdt, opent de 
vergadering.   
Voor de opening deelt ds. René Kok uit: 
“Over de opstanding” met een foto van 
Schloss Mariastein. We spreken over de 
spreuk op een schilderij van Jezus aan het 
kruis, met één arm om Maria: “Moeder ik zal 
opstaan… en hij is opgestaan”, van het lijden 
en Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag 
naar Pinksteren.  
De notulen van 16 april 2024 worden 
vastgesteld.  
We blikken terug op de gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering van 5 maart. We 
constateerden dat de sfeer uitstekend was. 
Het was wel een grote groep, zodat de vraag 
opkwam of dit zo de beste vorm is. Je leert 
elkaar wel weer steeds beter kennen.  
We blikken vooruit naar het Feest van de 
Geest tijdens het Hemelvaarts- en Pinksteren 
weekend. De kunstenares, Alie de Boer, zal 
zoveel mogelijk aanwezig zijn.  
De kosten van de Poëzieavond, die in het 
kader van het Feest van de Geest wordt 
georganiseerd in onze kerk, worden 
gecompenseerd door de organisatie van het 
Feest van de Geest Zuid-West Drenthe.   
Het Kerkcafé organiseert twee thema-
avonden over Troost.  
In een brief van de Protestantse kerk Classis 
Groningen-Drenthe van 17 januari 2024 
wordt aan onze gemeentes een 
solidariteitsbijdrage gevraagd van € 100 voor 
de inzet van een regiopredikant. Vorig jaar 

hebben we hetzelfde verzoek gehad en 
besloten niet bij te dragen. Deze weigering 
hebben we toen toegelicht met een brief. We 
besluiten dat we ook deze keer niet bij zullen 
dragen, vanwege dezelfde reden als vorig 
jaar: het inzetten van een regiopredikant 
vinden wij niet de oplossingsrichting waar wij 
achter kunnen staan.  
Jochem Slijkhuis heeft besloten voorlopig 
door te gaan als diaken tot 2026.  
Het mededelingenblaadje, gemaakt door 
Maria en Adrie van Gasteren, zal vanaf nu 
elke week voor de drie kerken door hen 
worden gemaakt.  
Jan geeft een terugkoppeling van de thema-
avond op 3 april in Hoogeveen: Plaats van 
het diaconaat in de gemeente, 
georganiseerd door de consulenten van Kerk 
in Actie samen met de classis predikant. Het 
was een informatieve avond, waarbij is 
gesproken over het beleidsplan Classis en de 
werkzaamheden van Kerk in Actie.  
Jeugdactiviteiten van de drie kerken. Er is 
een aanvraag gedaan voor een bijdrage van 
300 euro uit de PKiN-pot, aan het jeugdwerk 
voor de graffiti-activiteit in het fietsenhok 
van de GK. De kerkenraad gaat hiermee 
akkoord.  
De jaarrekening 2023 van de diaconie wordt 
besproken en vastgesteld.  
De kerkenraad stemt in met de door de 
kerkrentmeesters opgestelde 
dienstverlenings- en huurovereenkomst van 
de kosters.  
Uitspraak kerkhof. Toelichting: vanuit de GK 
is gevraagd of het kerkhof niet kan worden 
overgedragen aan de gemeente Meppel. De 
kerkrentmeesters adviseren dit niet te doen. 
Niet alleen vanuit principe (er zijn diverse 
leden die bewust lid zijn van onze kerk 
vanwege ons kerkhof), maar ook financieel. 
Het kerkhof kost ons minder dan het oplevert 
(vooral vanwege vrijwilligerswerk). We 
steunen daarom de uitspraak van de 
kerkrentmeesters.  
Tijdens de gemeenteochtend op 9 juni, zal 
worden gesproken over de mogelijkheden 
om de plaatsen in de urnenmuur groter te 
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maken voor eventuele bloemen.  
Ook zal de gemeente tijdens deze 
gemeenteochtend verder worden 
geïnformeerd over de overdracht van ons 
archief aan het Drents archief.   
Er is door de kerkrentmeesters gewerkt aan 
het meerjaren-onderhoudsplan. Het ziet er 
wat onderhoud betreft goed uit. De 
gebouwen staan er relatief goed bij volgens 
de beoordeling van de architect. Er zijn nog 
twee dingen te doen: het dak en het glas in 

lood. Het dak kan waarschijnlijk binnen de 
begroting worden opgelost en zelfs nog deze 
zomer. Voor het kerkhof moet een 
risicoanalyse worden gemaakt.  
Vanwege het auteursrecht mogen we geen 
liederen op de website zetten.  
We zijn op zoek naar een opvolger voor Peter 
Miedema, onze financiële man.  
Ter afsluiting leest Ko uit Vaste grond: 
Bijbelse inspiratie voor een leven in 
vertrouwen. 
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KERKDIENSTEN: 

 
* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor het kerkgebouw. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 2 juni Geref.Kerk - Geen dienst    
 

Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 9 juni Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal Mevr. M. van Dorsten Diaconie  

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Geen dienst    
       

Zondag 16 juni Tentdienst 10:30 Ds. J. Prosman Gospelkoor Joyful Sound Home Sweet Home Onkosten PKiN 
       

Zondag 23 juni Geref.Kerk 10:00 Ds. K.D. v.d. Hout (Woudrichem) Dhr. J. Lopers Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Nijeveen - Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. R. Westra Diaconie Kerkbeheer 

       
Zondag 30 juni Geref.Kerk - Geen dienst    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Mevr. Koster (Barneveld) Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Buiter Diaconie Kerkbeheer 

       
Zondag 7 juli Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Lopers Diaconie Kerkbeheer 

ZOMERDIENSTEN Herv.Kerk Nijeveen - Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen - Geen dienst    


